




















Dichter bij de natuur

In het vorige nummer van de Oever schreef ik

over haiku’s. Deze bondige, van oorsprong Japanse
gedichten kunnen bij uitstek als natuurgedichten
worden beschouwd. Ik deed ook een oproep om eigen
haiku’s in te sturen en dat leverde een paar mooie
zeventienlettergrepige gedichten op. Die kunt u
hieronder lezen.

Nadat ik na afloop van de Algemene Leden-
vergadering op 13 mei gedichten had voorgedragen,
schreven sommige leden spontaan enkele haiku’s.
Jammer genoeg heb ik als dichter in mijn huis zoveel
papieren rondslingeren, dat de na de ALV geschreven
haiku’s in die chaos ten onder zijn gegaan. Mijn excuses
daarvoor. Misschien komen ze nog een keer boven water.
Hans Nusselder stuurde drie haiku’s in.

Grijze regenwolk,
de reiger schudt zijn veren
kletsnat is het gras.

In haar omarming
koestert zich warm geel herfstblad,
de laagstaande zon.

Kabbelend water,
het laatste licht weerspiegelt
mijn starende blik.

Door Ria Hoogendijk kreeg ik de volgende haiku
opgestuurd.

Tets wat zeker is:
Met die koe daar is wat mis,
Want hij eet een vis.
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Stadsdeeldichter draagt voor na afloop van de ALV | Foto:Tello Neckheim

Ik voeg daar nog twee haiku’s aan toe, uit mijn bundel

Lisdodden, reigers en dijkruggen.

in natte modder
schrijft een dode regenworm
een halve letter

uiteindelijk valt
van de hoge populier
het laatste blaadje

Als goedmakertje voor de verdwenen haiku’s schreef ik als
stadsdeeldichter een Oeverlanden-sonnet, dat ik al wel
heb voorgedragen, maar hier voor het eerst te lezen is.

Oeverlanden

De Nieuwe Meer, ik zit er aan het water
en zie hoe schippers lui hun boten sturen.
Minuten drijven weg als hele uren,
daar op de oever wordt het maar niet later.

De tijd valt stil, op ranke poten staat er
een blauwe reiger in het riet te turen.
De middag lijkt oneindig lang te duren,
totdat een eend me wekt met zijn gesnater.

Als uit een struik een hooglandkoe verschijnt,
begint de tijd heel langzaam weer te stromen
en kom ik van mijn zitplaats overeind.

Ik wandel langs het Anton Schleperspad,
hoor hoge merels zingen in de bomen
en neem de groene rust mee naar de stad.

Ik had dit nog niet geschreven of mijn zoon vierde zijn
verjaardagsfeestje. We moesten de woonkamer weer eens
opruimen en daarbij trof ik in een verdwaalde plastictas
de verloren haiku’s aan. Daarom zijn ze toch nog in deze
Oever te lezen.

Ria Hoogendijk schreef ook na de ALV al een haiku.

In de bomen ruist
Een zoete wind die daar huist
Zacht, niet onbesuisd

Josie Dubbeldam dichtte die middag drie haiku’s.

in het fietsenrek
strekken stokrozen hun hals
weldra bloeien ze

tussen de wielen
van mijn rollator plakken
veel iepenzaadjes

zoals eieren
liggen ze in hun mandje
rijp is dotterzaad

Jaagpadbos | Foto: Hans Bootsma
De volgende haiku is van Jan Jitso Keizer.

Soms vergist ie zich
en zingt vroeg in het struikgewas

de nachtegaal al
Tello Neckheim schreef ook een haiku.

Slakken kruipen traag
Al schuivend over hun slijm
Sloom naar doortastend

Henk Scheen vatte in zijn haiku de middag samen.

Ledenbijeenkomst
‘Wat een gepraat praat ja ja
Maar dan een borrel

Onno-Sven Tromp is Stadsdeeldichter van Nieuw-West.
Hij publiceerde onder andere de haikubundel Lisdodden,
reigers en dijkruggen. Dit jaar verscheen zijn roman
Fantoomregen.

Gedichten schrijven en lezen na afloop van de ALV | Foto: Hans Bootsma
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Activiteiten

Voor alle activiteiten geldt: verzamelen bij verenigingsgebouw De Waterkant in

de Oeverlanden. Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden betalen
€ 2,50 per persoon. Van tevoren opgeven voor de excursies is niet nodig; wel voor
de natuurwerkdag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via een
e-mail aan bestuur@oeverlanden.nl.

Natuurwerkdag,

zaterdag 4 november 2017,

11.00-15.30 uur.

Op vijthonderd verschillende locaties
krijgt het landschap in Nederland op

de natuurwerkdag een opknapbeurt
dankzij vele vrijwilligers. Het beheer in
de Oeverlanden wordt gedurende het jaar
uitgevoerd door de beheervrijwilligers.
Op zaterdag 4 november kunnen leden
en andere belangstellenden daaraan
meewerken. Zo kan iedereen zien wat er
allemaal komt kijken bij het beheren van
een mooi natuurgebied als de Oeverlanden.
Wij verzoeken leden en belangstellenden
zich uiterlijk maandag 30 oktober aan te
melden voor deze natuurwerkdag, vanwege
de voorbereidende werkzaamheden.
Aanmelden via: www. natuurwerkdag.nl.
Voor de harde werkers wordt er rond
lunchtijd een lekkere kom (vegetarische)
soep met brood geserveerd.

Soep-en-zopie,

zondag 4 februari 2018,

13.00-16.00 uur.

Onze traditionele Soep-en-zopie-
bijeenkomst in de winter. Het bestuur
van de vereniging hoopt ook nu weer

veel leden te kunnen verwelkomen in

De Waterkant om een toast uit te brengen
op het nieuwe jaar. En zoals men dat
gewend is, gebeurt dat weer met soep,
ook vegetarisch, en voldoende zopie.

Wij hopen deze middag weer veel mensen
te ontmoeten die de Oeverlanden een warm
hart toedragen.

Kijk ook op wwuw.oeverlanden.nl of
www.facebook.com/oeverlandenblijven.

Wasplaat | Foto: Nico Jansen



